
Letting go acryl op linnen
160 x 190 cm



Probeer je je vast te houden aan alles in het leven?

Of accepteer je dat het leven een flow is van komen en gaan.

Wanneer je inziet dat alles met elkaar verbonden is, 

zul je gemakkelijker in staat zijn om dingen te laten gaan.

Een diep weten van binnen zegt dat het niet een laten gaan is, 

maar alles op een dieper niveau verbonden blijft.
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What seems to be normal
is most precious



acryl op linnen
160 x 190 cmLet’s get together



acryl op linnen
150 x 150 cmKeep the fire burning



Never stop
giving
energy
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Als je vertrouwt op je natuur,

gaat er veel vanzelf.

Leven ademt in en ademt uit.

Leven in het nu geeft je zekerheid.

Dit is wat er is, niet wat geweest is,

niet wat komen zal.

Alles op zijn tijd, zoals het ontspruiten 

van een zaadje

wat zich ontpopt tot een bloem.

Als je even uit balans bent,

adem dan rustig in

en rustig weer uit

en voel dat je hier bent,

in het NU
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Breathe acryl op linnen
130 x 160 cm



acryl op linnen
150 x 150 cmGrateful
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Het is me opgevallen 

dat,

wanneer ik dankbaarheid voel,

het vrijwel onmogelijk is om,

tegelijkertijd,

een negatieve emotie te voelen.

Dankbaarheid voelt vredig,

als liefde,

voor mensen en dingen,

voor gewoon zijn.

Zijn wie je bent,

Zijn waar je bent

Zijn met wie je bent.



acryl op linnen
120 x 190 cmState of trance
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Opgaan in het ritme,

voorbij illusie, voorbij tijd.

Je voelt het ritme, geluid sterft 

langzaam weg

zonder aandacht, bewegend

gedijend op het ritme.

Brengt je in een oneindige trance,

die altijd mag blijven duren,

zoals in een staat van meditatie,

waarin alles één is 

en je totaal opgaat in het universum
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Een prachtig geschenk wat heel veel liefde brengt

en tegelijkertijd, zorgen en enorme verantwoordelijkheid

Jij bent gekozen, om deze, nog afhankelijke mensjes,

onafhankelijk te maken. Te begeleiden door het leven.

Je wil sturen, behoeden, maar je weet, dat je ze de vrijheid

moet geven om hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Ieder kind is anders, reageert anders en ontwikkelt zich anders.

Loslaten is soms moeilijk, maar onvermijdelijk.

Zo worden je kinderen volwassenen,

waar je met liefde en trots naar kan kijken.

Omdat jij ze hebt leren vliegen

naar een onafhankelijk bestaan.



acryl op linnen
160 x 190 cmChildren



acryl op linnen
180 x 120 cmThe power of love
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De wereld lijkt soms te worden overschaduwd 

door verdeeldheid en onenigheid.

Toch is het belangrijk om te onthouden

dat de kracht van liefde er altijd is.

Liefde is in staat

om het beste in de mens naar boven te halen. 

Het is een bron van inspiratie die ons eraan herinnert 

dat  liefde de kracht heeft

om een blijvende impact te hebben 

op de wereld om ons heen.
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Is het mogelijk om tijd te verliezen?

Kun je tijd overslaan?

Soms lijkt tijd voorbij te vliegen,

soms te kruipen.

Het ligt er maar aan 

hoe je je tijd invult.

Als je bewust bent van de tijd die je hebt,

kun je hem ook bewust beleven

en hoeft geen enkel moment

verloren tijd te zijn.

Je kiest hem immers zelf.



acryl op linnen
130 x 160 cmLost time



Te kunnen doen wat je wil doen, geen 

verplichtingen, geen verantwoording hoeven 

afleggen aan anderen.

Je niet druk hoeven maken, gedachteloos, 

bij jezelf.

Je mening kunnen uiten, vrije keuzes,

liefde bekennen,

vriendelijk zijn,

Je keuze om jezelf te voelen zoals jij wil

je keuze voor je eigen kernwaarden,

die jou gelukkig maken.
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acryl op linnen
150 x 150 cmFreedom



Growing acryl op linnen
160 x 190 cm



Je hoeft alleen maar je zaadjes te planten

en je zal groeien.

Ben niet ongeduldig,

want groei kost tijd.

Blijf het energie geven en je zal groeien

op het juiste tempo.

Vertrouw op het proces, geef het tijd

En je zaden zullen tot bloei komen.
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Is liefde perfect van zichzelf,

Of moeten we aan onze relatie werken.

Liefde is perfect

Maar onze gedachten maken het imperfect.



acryl op linnen
190 x 160 cmLove under construction



acryl op linnen
100 x 100 cmBeautiful life
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Hoe mooi kan je leven zijn…

Kijkend vanuit jouw ziel, ervaar je je eigen wereld

Zie jij de zon of de schaduw

zie jij problemen, of zie jij uitdagingen.

Kun je ontroerd raken van de kleine,

kosteloze dingen in het leven

of wordt je gevoed door materie?

Wat mooi is, is voor niemand gelijk,

Leef jouw leven, niet dat van een ander

en maak het zo mooi als jij wil.
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Ik laat los, laat gebeuren,

mijn denken voorbij.

Laat me leiden.

Vertrouwen hebben, me overgeven 

en geleid worden brengt iets nieuws.

Want wat ik al wist dat was er al.

Nu komt er iets nieuws wat ik accepteer.

Zonder oordeel over mezelf.

Want ik heb me laten leiden

door iets dat door mij heen stroomt.

Waarom veroordeel ik mezelf

sterker dan een ander?

Ben ik milder voor een ander

dan voor mezelf?

Moet ik perfect zijn van mezelf,

maar een ander niet?



acryl op linnen
130 x 160 cmSurrender
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Zien, gedachten vervullen je geest.

Wat doen die gedachten met je, kijkend naar een beeld.

Wat roept het voor gevoelens op?

Kun je je laten gaan door dat beeld?

Of is het de titel die je meer betekenis geeft?

Laat die gedachte gaan met uitwerking op je gevoel?

Voorstelling van passie, die je eerder beleefd hebt, 

of nog hoopt te beleven.



acryl op linnen
100 x 100 cmMind sex
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Verwondering en verbeelding, 

waar de realiteit vervaagt en 

de grenzen tussen droom en

werkelijkheid magisch worden. 

Dompel je onder in de magie van het moment

en ontsnap even aan de beperkingen 

van het alledaagse leven.

Kijk eens over de grenzen, die je jezelf gesteld hebt

en geef je over aan de kracht van je

creativiteit en verbeelding.



Magical acryl op linnen
150 x 150 cm



acryl op linnen
160 x 190 cmBliss
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De staat die je bereikt als je je in heaven voelt.

Alles klopt, geen gevoel van tekortkoming maar enlightenment.

Je ervaart dat alles met elkaar verbonden is

en daar, midden in, voel jij je één met alles

Er is niets wat buiten je is of binnen je is.

Alles is één.

Wanneer kun je dit bereiken?

Wanneer ben je in Bliss?

Het is een gevoel boven je bewustzijn, 

wat je niet kunt beredeneren.

Het is een moment, plotseling, 

een flits, 

misschien 5 seconden,

die een eeuwigheid lijkt te duren.



acryl op linnen
120 x 200 cmBlessedness



Did you count
your blessings

today?
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Gewend om altijd samen te zijn,

niet wetende wat het is om iemand te missen.

We zijn 2 personen, maar tegelijkertijd ook 1.

Naar elkaar gegroeid, je hoeft niet veel te zeggen,

om elkaar te begrijpen.

Je bent in mijn gedachten en ik in de jouwe,

maar als ik je niet vast kan houden 

mis ik je.

Je missen doet pijn, maar brengt ons ook dichter bij elkaar,

omdat ik dan nog meer realiseer 

hoeveel ik van je houd.
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acryl op linnen
150 x 150 cmMiss you



acryl op linnen
150 x 150 cmLimitless



Waar vind jij je limiet?

Zijn het de limieten die jij jezelf toekent

of laat je je limiteren door een ander.

Zou je ervoor kunnen kiezen om zonder limieten te zijn

en je volledige potentieel te kunnen vinden?

Begin eens voor enkele momenten en laat het groeien.

Je energie zal er vanzelf van gaan stromen.
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Cosmic connection acryl op linnen
160 x 190 cm



Everything is connected, 

sometimes only with small lines,

but visible, when you pay attention to it.
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Real treasures
can be found
deep inside
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acryl op linnen
120 x 200 cmDeep forest



acryl op linnen
190 x 160 cmSpring is in the air



Every new beginning
is a challenge

to change
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acryl op linnen
120 x 130 cmItalian feeling



How does your 
environment play
with your feelings
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acryl op linnen
180 x 180 cmAdventures
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Wat ontdek je door de wereld rond te reizen?

Zijn het andere culturen?

Of vertelt het je juist iets over jezelf?

Verander je na je avontuur,

of ben je weer dezelfde

zodra je terug bent in je leven?

Heb je van anderen geleerd,

of was je slechts een toeschouwer

en thuis weer precies hetzelfde?

Iedereen beleeft het op zijn of haar eigen manier,

ook al deel je dezelfde avonturen.

Is dat niet precies wat ons mens maakt

dat ieder zijn eigen denkwijze heeft?



Laat je niet uit het veld slaan

Als iets niet loopt 

zoals je verwacht had.

Je kunt alles overwinnen

als je er zelf in gelooft.

76



acryl op linnen
120 x 190 cmBeat it



siemart.com

Mocht je een werk zien 

waar je interesse in hebt, 

neem dan gerust contact 

met me op. 

info@siemart.com
06 81 32 77 34


